
Beste zusters, 
Terwijl in het algemeen Huis reeds de eerste zusters toekomen die zullen 
deelnemen aan het Algemeen Kapittel XXII, verlang ik ernaar jullie te 
groeten. Want jullie volgen dit gebeuren met jullie gebed, genegenheid en 
in vreugde Dochter van Maria Hulp te zijn. Inderdaad is elk van jullie 
tenvolle betrokken bij dit groots gebeuren dat we gaan beleven. 
Deze dagen is dit Huis, die altijd al een interculturele aanwezigheid is, 
jullie thuis en het omhelst alle grenzen van de wereld.  De Dochters van 
Maria Hulp (Zusters van Don Bosco) komen uit 56 landen en uit 82 
Provincies en Visitatoria die gemeenschappen hebben in 91 Naties. 
Ik wens je van harte dat jullie er dadelijk mogen “thuis” zijn. 
Wij zijn een familie en ons onder het zelfde dag bevinden, openbaart de 
zin van toebehoren aan elkaar, in de vreugde die ons kenmerkt. Het drukt 
de belangrijkheid uit van dit groots gebeuren voor het welzijn van het 
Instituut. 
Samen met het welkom heten van de leden van het AK XXII, wil ik ook de 
zusters danken die ons vanuit het thuisfront vergezellen met hun gebed, 
hun genegenheid en sympathie. 
We moeten ons openstellen voor de H. Geest en ons hart zuiveren in de 
school van Jezus’ Woorden. Dit gebeuren moeten we beleven als een 
ervaring die ons nieuw maakt, ons leven omvormt en een nieuw élan 
schenk aan ons opvoedingswerk tussen de jongeren. Gedurende de 
onderscheidingsperiode die een kapittel altijd is, zullen we ons gedragen 
weten door het gebed en het offer van al onze medezusters. Dank! 
 
Het thema: “Geroepen om vandaag teken en uitdrukking te zijn van Gods 
voorkomende liefde”, raakt de kern van onze charismatische identiteit; 
het is het hart van onze zendingsopdracht door op te voeden in de 
maatschappij en de Kerk vandaag. 
Op welke manier, welke taal en grenzen om de jongeren van vandaag op 
te voeden? Op welke manier kunnen we hen Gods Liefde duidelijk maken? 
De verschillende Provincies hebben ons belangrijke elementen ter 
overweging doorgegeven die we in gedurende dit Kapittel voor ogen zullen 
houden. 
Niet enkel voelen we een grote verantwoordelijkheid tegenover elke 
medezuster, maar ook tegenover de jongeren, de Kerk en zelfs de 
maatschappij. Don Bosco wilde de maatschappij veranderen vanuit de 
jongeren. Ook wij willen dit doen. Het Preventief Systeem en de 
inculturatie ervan is een grote troef die ons toelaat ons te oriënteren in 
deze tijd waar opvoeding zo dringend nodig is. We willen er alle 
charismatische en profetische krachten uit halen. 
 
De gemeenschappen, de opvoedende gemeenschappen, de jongeren, ja – 
vooral de jongeren, verwachten vooral een klare evangelische 
verkondiging eerder dan een grotere competentie. Ze verwachten van ons 
dat wij een duidelijk teken zijn, mensen zijn die bewoond zijn door Jezus, 
dé uitdrukking bij uitstek van Gods Liefde. De weg van Jezus was deze 
van het kruis, de weg van de zaligsprekingen, de weg van de graankorrel 



die leven geeft. Teken en uitdrukking zijn van Hem impliceert dat wij ook 
Zijn zelfde weg gaan. 
Onze Stichters hebben voor ons een weg uitgetekend van heiligheid. In 
hun spoor zijn ons vele broers en zusters voorgegaan.  
Wij hebben de zekerheid dat Maria Hulp aanwezig is tijdens onze 
Vergadering, dat Zij in Liefde naar ons kijkt en ons in Jezus de Liefde 
toont en leert. Want zij is het hoogste teken van Gods Liefde. Zij zal ons 
leren hoe wij ook teken en uitdrukking kunnen zijn van deze Liefde. 
Maria Hulp is er, om elke gemeenschap, elke mens te oriënteren naar 
Jezus; waar Zij voor ons de woorden van de Engel herhaalt: “Vrees niet, 
de Heer is met u”. 
 
Het Woord zal ons gedurende dit kapittel aanmoedigen wanneer we 
belangrijke beslissingen zullen moeten nemen voor het leven van het 
Instituut. 
Ik nodig u dan ook uit om het verloop ervan te volgen via de website: 
www.cgfmanet.org en www.zustersvandonbosco.be  
 
De jongeren wachten op ons. We willen hen hoop en liefde schenken. 
Meer nog: in hun handen willen we enkele sterke bouwstenen leggen voor 
een overvloedig en rijk leven. 
Laat ons verbonden blijven. Ik groet u allen met genegenheid en 
dankbaarheid. 


