Te Mornese geeft Don Pascual Chavez de Kapittelleden een aanzet voor
hun bezinning tijdens de retraite.
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« Uit Jacob is Jozef geboren, de echtgenoot van Maria, waaruit Jezus
geboren werd, de Christus”. Zo begon de homilie door de Vader van de
Salesiaanse Familie, Don Pascual Chavez, Algemeen Overste van de
salesianen. De 193 Dochters van Maria Hulp (zdb) komende uit de 5
continenten zijn te Mornese (het geboorteland van de Medestichteres
Maria Domenica Mazzarello) verzameld tot 16 september. Na de retraite
zullen de Kapittelleden terugkeren naar het Algemeen Huis te Rome voor
het 22°* Algemeen Kapittel.

De geboorte van Maria openbaart ons “het liefdesplan van God -zo zegt
de Algemeen Overste- dit plan van een God die ons heeft gekozen,
liefgehad, uitverkoren en die op ons rekent om teken en uitdrukking te
zijn van Gods voorkomende liefde voor de jongeren.”

Tegenover deze liefde van God, is “het vertrouwen het enige antwoord dat
we kunnen geven”, bevestigt don Chavez. Inderdaad, “is het onze
roeping ons als schepsel aan God toe te vertrouwen, en wel als schepsel
van God.” En zoals Hans Urs Von Balthazar het zegt: “enkel de liefde is
het geloof waard.”

De Algemeen Overste schetst daarbij nog enkele elementen van het
Woord van God ter gelegenheid van het feest van Maria Geboorte, die
volgens hem zelfs “een programma inhouden voor heel ons leven.”

De kern van Paulus’ boodschap is de verkondiging van het geloof. "Deze
elementen zijn: onze geboorte als gave van Gods liefde, de weg naar een
nieuw leven en de gegevenheid als deelname aan Gods glorie.” Daarna
volgt de geslachtslijst als getuigenis van de herkomst van Jezus’ familie.
De kernboodschap ervan is juist om te verkondigen hoezeer God de
geschiedenis heeft geleid tot het volbrengen van zijn Heilswerk.”

Op het einde van deze lijst van de voorvaderen, noemt de Evangelist
Jozef, als echtgenoot van Maria “uit dewelke Jezus is geboren, de
Christus.”

“In dit heilsgebeuren dat omschreven werd als het verbond van de Heilige
Geest met de Maagd Maria, was Jozef niet aanwezig, maar slechts een
toeschouwer, een metgezel. Maar toch ontving ook Jozef een boodschap.
Ook hij heeft in geloof deze boodschap moeten laten rijpen en de
betekenis zoeken van de geboorte van Hem die door de H. Geest werd
gewekt in het lichaam van zijn vrouw Maria en die bestemd was om de
wereld te redden van zijn zonden. Zoals Maria, heeft ook Jozef het
Goddelijk Woord aanvaard, gehoorzaam, stilzwijgend en actief.”

Ook al ontbreekt de aandacht en de nodige bronnen rond de geboorte van
Maria in de heilige Schrift, toch is de meditatie over de geboorte van Maria
een belangrijk gegeven als belang van de geboorte en leven in het
algemeen. Zij is geenszins oppervlakkig, integendeel kan zij een diepe zin
geven aan een leven die beleeft is in geloof in God en met een vertrouwen
in de nieuwe schepping voor de menselijkheid.” De grootste ontdekking
van de zin van de geboorte  bestaat erin “te ontdekken dat God de



geboorte zelf heeft gewild en de bestemming van deze mens. De
aanwezigheid van een God die het leven wil van de mens openbaart zich
in de geboorte en het leven van Maria.”



